
Vriend Basiliek Sint Jan 

Bent u ook trots op de basiliek in het hart van 
Oosterhout? Om dit monumentale mooie ge-
bouw te behouden is voortdurend onderhoud 
en restauratie nodig. Wist u dat u zich kunt in-
schrijven als ‘Vriend Basiliek Sint Jan”? 
Op www.catharina-parochie.nl kunt u zich 
aanmelden voor een jaarlijkse bijdrage. Alleen  
zo kunnen we de basiliek behouden! 

ALPHA   
 
Getuigenis: Alpha was voor mij een frisse start: Ik 
ontdekte opnieuw wat het geloof écht betekent. 
Niet als theorie, maar als iets dat je leven raakt. Ik 
ontmoette mensen die net als ik op zoek waren. 
Fijn te weten dat je niet de enige bent met vragen! 
Er ontstonden vriendschappen, echte gesprekken, 
verbondenheid. Ik kende al best wat van het ge-
loof en ging regelmatig naar de kerk, maar Alpha 
bracht het van mijn hoofd naar mijn hart. Ik mocht 
er mezelf zijn, vragen stellen. Ik werd geraakt door 
de eenvoud van het Evangelie. Inmiddels help ik zelf als vrijwilliger 
mee. En dat is zo waardevol, niet alleen voor anderen, maar ook voor 
mijn eigen groei. Nu voel ik me opnieuw verbonden, met mijn geloof, 
met God én met mijn parochiegemeenschap. Voor mij was het een 
herontdekking van wat geloven werkelijk is: leven met Christus, in 
verbondenheid met anderen. Of je al jarenlang in de kerk komt, of 
juist twijfelt aan geloof en Kerk. Alpha is een open deur. En soms is 
het gewoon tijd… om die deur open te doen.
� Edine

In het voorjaar willen we weer starten met een nieuwe Alpha.  
Alpha bestaat uit zo’n 10 bijeenkomsten die steeds beginnen met 
een gezamenlijke maaltijd. Daarna is er iemand die een inleiding 
geeft waarover je met elkaar in gesprek gaat. Het is een bijzondere 
ervaring om met anderen dieper op bepaalde thema’s in te gaan. Ben 
je nieuwsgierig en wil je meer informatie? Bel of mail naar Natascha 
Bakx 06-52330957 of alpha@catharina-parochie.nl. 
Aanmelden kan ook via: 
https://www.catharina-parochie.nl/op-zoek-naar-zingeving/
Deelname aan Alpha is geheel gratis!

Koken
Kook je graag? Voor Alpha zoeken we steeds weer koks om de  
maaltijd te bereiden. Met één avond koken zijn we al heel blij.  
Meld je aan bij Natascha Bakx.

Driekoningen en zingen 
 
Op zondag 4 januari tijdens de H. Mis 
van 11.00 uur in de basiliek leest pas-
toor Jochem het verhaal van de drie 
koningen. Hoe zij de ster volgden op 
weg naar Bethlehem, om daar in een 
stal het kindje Jezus te vinden. Tij-
dens de mis zingt de pastoor met de 
kinderen het lied van Driekoningen. 
Kom je ook?

Dinsdag 6 januari is de echte dag van 
Driekoningen. Het is altijd leuk als 
kinderen aan de deur komen zingen. 
Als parochie verbinden we ons aan 
Stichting Opkikker. Naast al het lekkers 
dat ze krijgen, kunnen de kinderen een 
bijdrage vragen voor zieke leeftijdge-
nootjes en hun gezinnen. 

Natuurlijk mag u nu ook al een bijdra-
ge doen aan Stichting Opkikker via 
deze QR-code: 

Vrijdagavond 19 december
Nightfever-Light in de Basiliek  

Ook dit jaar is er weer een Nightfever-Light in de basiliek. Op vrij-
dagavond 19 december openen we de deuren voor iedereen die een 
moment van rust en bezinning zoekt. Mensen kunnen de kerk bin-
nenkomen en weggaan wanneer ze dat zelf willen. Ze kunnen er een 
kaarsje opsteken, even zitten, of een intentie schrijven. Ondertussen 
worden liederen gezongen, klinken er meditatieve teksten en zijn er 
regelmatig momenten van stilte. En mochten mensen met een priester 
of dominee willen praten dan kan dat ook. De basiliek zal open zijn 
van 18.30-20.30 uur met een afsluitend avondgebed om 20.00 uur. 

De Catharinaparochie organiseert de avond met onder meer Gemeen-
schap Chemin Neuf (Paulusabdij), de Protestantse Gemeente Ooster-
hout en de Oosterhoutse kloostergemeenschappen.

De afgelopen jaren bezochten honderden mensen de Nightfever. Zij 
werden geraakt door de laagdrempelige mogelijkheid voor rust, medi-
tatie en gesprek. Het is echt bijzonder om deze avond mee te maken!

Kerstboodschap 

In de Advent, de vier weken voor Kerstmis, 
bereiden we ons voor op de geboorte van 
Jezus Christus. Maar hoe bereiden we ons-
zelf voor? 
Overal om ons heen horen en zien we op-
roepen om het gezellig te maken met el-
kaar, bijvoorbeeld met kerstversiering, kerst-
diners en cadeautjes. Op de radio klinken 
heel de maand, de geijkte, vooral vrolijke 
kerstliedjes.
Als we even stilstaan en om ons heen kijken 
zien we mensen waarvoor de kerstdagen niet per sé vrolijk en gezellig 
zijn. Een gebroken relatie, financiële zorgen, iemand moeten missen, 
geen vrienden om mee op te trekken, als vluchteling met familie ver 
weg van huis.  Veel mensen voelen zich eenzaam… Zien wij hen? Zie 
jij hen? 
God ziet hen. Dat is wat we vieren met Kerstmis! Dat God zoveel van 
eenieder van ons houdt – en juist in het bijzonder de mensen die niet 
worden gezien, de mensen aan de randen van de samenleving en de 
mensen die alleen, eenzaam en verloren zijn – dat Hij zijn Zoon geeft 
om ons te redden. Hij is altijd bij ons, helpt ons en bevrijdt ons.
Hoe dan? Jezus is in alle eenvoud, als vluchteling, geboren in een stal 
met als eerste bezoekers eenvoudige herders. Hij heeft ons voorge-
leefd hoe we kunnen omzien naar de ander. Hij heeft zich altijd ne-
derig opgesteld, ten dienste van de mensen die het moeilijk hadden. 
Zo daagt Jezus ons uit: “Wie zie jij in je omgeving die het moeilijk 
heeft? Is er iemand die jij een luisterend oor kan bieden, een plek aan 
tafel of een (financiële) steun in de rug waarmee hij/zij weer vooruit 
kan?” Zet jij je hart en letterlijk je deur open of denk je, het zal mijn 
tijd wel duren?
Paus Franciscus riep vorig jaar iedereen op om Gods zegen te versprei-
den. “Met ons dagelijkse werk, vooral het meest verborgen werk, 
kan ieder van ons bijdragen aan het brengen van Gods zegen naar 

de wereld. We kunnen dat niet doen als we elkaar 
voortdurend bekritiseren of kwaadspreken”; zei hij 

in zijn laatste kersttoespraak.
Laten wij een zegen zijn voor de mensen om 
ons heen, een graag geziene gast, een gast-

vrije en liefdevolle gastheer of gastvrouw. 
Dan wordt Jezus telkens weer opnieuw 

geboren in het stalletje van ons hart. 

Het pastoraal team en het bestuur 
van de H. Catharinaparochie wenst 
u een Zalig Kerstfeest en een geze-

gend Nieuwjaar

Kinderkerstspel 24 december 
17.30 uur in de basiliek   

Heel lang geleden gingen Jozef en Maria op weg naar Bethlehem 
voor een volkstelling. Maria verwachtte een kindje. Omdat er geen 
plaats was in de herberg, werd Jezus geboren in een stal en de herders 
waren de eerste mensen die hem bezochten. De Zoon van God is bij 
ons op aarde gekomen omdat Hij van ons houdt. We hopen dat Hij 
deze kerst ook in jouw huis en hart een thuis vindt. Dat Hij je troost 
in je verdriet en dat je vreugde vindt in Zijn aanwezigheid. Kom je 
ook meezingen en kijken naar het mooie kerstspel?
Je mag ook iets knutselen voor in de kerstboom! Doe je mee? 

KERSTVIERINGEN IN DE PAROCHIE

Huiszegens 2026 
 
Het is een goede gewoonte om bij gelegenheid van het nieuwe jaar 
het huis te laten zegenen. Dat is dikwijls niet mogelijk. Om in deze 
leemte te voorzien, biedt de H. Catharinaparochie de huiszegen aan, 
die u boven de deur van uw woning of huiskamer kunt hangen. Er zijn 
verschillende betekenissen van de letters die erop staan:
-	 Caspar Melchior Balthasar: de letters C+M+B 
	 staan voor de namen van de wijzen uit het oosten
- 	 Christus Mansionem Benedicat: het zijn ook de beginletters van 

de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald “Christus 
zegene dit huis”.

De huiszegens worden gezegend tijdens de H. Mis zondag 4 januari
in de basiliek. U kunt ze mee naar huis nemen.

BASILIEK ST. JAN
 
19 december:
Nightfever 18.30-20.30 uur, om 20.00 uur 
begint het afsluitingsgebed

24 december, 17.30 uur:
Kerstspel voor de allerkleinsten m.m.v. cantor I. Willems
19.00 uur: Eucharistieviering H. Akkermans 
en S. van Ommen m.m.v. YRDV, familieviering
23.00 uur: Eucharistieviering J. van Velthoven 
m.m.v. Gemengd koor

1e Kerstdag 25 december, 11.00 uur: 
Eucharistieviering J. van Velthoven 
m.m.v. Capella Catharina, Kinderwoorddienst
2e Kerstdag 26 december, 11.00 uur 
Eucharistieviering J. van Velthoven 
m.m.v. Gregoriaans koor (parochiële viering)

VERRIJZENIS
 
24 december, 19.00 uur:
Eucharistieviering C. Maas m.m.v. Dameskoor Verrijzenis
1e Kerstdag 25 december, 9.30 uur 
Eucharistieviering 1e Kerstdag C. Maas 
m.m.v. Oosterhoutse Nachtegalen

CORNELIUSGEMEENSCHAP, DEN HOUT
 
24 december, 17.00 uur: Stille Nachtviering 

H. MARCOEN, DORST
 
24 december, 21.00 uur:
Eucharistieviering J. van Velthoven m.m.v. Gemengd koor
1e Kerstdag 25 december: Geen viering

H. JOHANNES DE DOPER, OOSTEIND
 
24 december, 19.00 uur:
Eucharistieviering J. van Velthoven, 
familieviering m.m.v. gelegenheidskoor
1e Kerstdag 25 december: Geen viering

Ontmoeting pastorie
zondag 28 december 

 
Op zondag 28 december is iedereen van harte 
welkom in de Antoniuszaal (in de pastorie  op de 
Markt) om bij te praten na de Kerst en over het 
nieuwe jaar dat komen gaat. Er is wat lekkers bij 
de koffie en ook voor daarna! Komt u ook? Op 
zondag 28 december na de viering van 11.00 uur 
in de basiliek, is iedereen welkom.

Foto: Petr Seyfried

Gezinsmiddag  
 
Met regelmaat organiseert het bis-
dom gezinsdagen. Zo was er zater-
dag 28 juni een gezinsdag aan zee 
in Cadzand Bad. 
Zondag 22 maart 2026 is er weer 
een gezinsdag voor het hele bis-
dom in de H. Catharinaparochie. We 
beginnen met de H. Mis om 11.00 
uur in de basiliek, waarna er een 
gezamenlijke lunch is in de pastorie. ’s Middags is er voor ouders en 
kinderen een mooi programma! Een inspirerende dag om met elkaar 
op te trekken. Noteert u de datum alvast in de agenda? 

Tienergroep actief  

Er is een actieve tienergroep (12 t/m 18 jaar) in de parochie: ze 
trekken samen op en hebben een eigen honk op de zolder van 
de pastorie, die door de tieners zelf naar smaak wordt ingericht. 
Ontmoeting, gezelligheid en geloofsverdieping: dat is de basis van 
onze tienergroep. Een plek waar tieners met elkaar in gesprek kun-
nen gaan om dichter tot God en tot elkaar te komen. We zorgen 
voor een luchtig maar ook diepgaand programma waar ruimte is 
voor spel, gezelligheid en leuke activiteiten. Dit jaar hielpen de 
tieners wederom in de voorbereidingen van en als pieten tijdens de 
Sinterklaasmiddag. Afgelopen zomer gingen ze samen op kamp: 
een weekend samen naar kamphuis Ahoy. Een geweldige ervaring!  
Iedere twee weken spreken ze met elkaar af. Kom je ook eens 
kijken? Weet dat je welkom bent! Voor vragen kan je mailen naar 
info@catharina-parochie.nl.


